
HET IS DE HEER

Overwegingen van een Bisschop in Centraal Aziё over de Heilige Communie

De heilige Communie is niet slechts een moment van de geestelijke maaltijd

van de gemeenschap, maar vooral de hoogst mogelijke persoonlijke

ontmoeting van de gelovigen met hun Heer en God in dit leven. De bij deze

ontmoeting passende houding is die van de nederigheid, van het geestelijke

kindschap. Een dergelijke houding verlangt uit zichzelf gebaren van

aanbidding en eerbied. Daarvan bestaan aansprekende getuigenissen uit de

tweeduizendjarige traditie van de Kerk, die gekarakteriseerd worden met het

motto “met liefde en vreze des Heren” (eerste millenium) en “wat je kunt

moet je wagen” (tweede millenium).

Auteur: A.Schneider, pr

Prijs: € 3,75

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks om de lezer te informeren over geloof en leven. Het maandelijks

geselecteerde aanbod van boeken, voor jong en oud, is een uitnodiging voor hen die op zoek zijn naar de zin van het

leven, naar licht en liefde. Naar datgene wat mensen ten diepste raakt en naar datgene waarvan wij christenen

geloven dat het in Jezus Christus vervuld wordt. De aanbevolen uitgaven treft u aan in het Ontmoetingscentrum De

Oude Gracht (naast de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk), Keizersgracht 218 B, Amsterdam. E-mail: leesgoed9@gmail.com.

Verkooptijden: ‘Zondag na de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.

Dinsdag 11.30 -13.30, woensdag 11.00 -13.00, donderdag 11.30 – 20.30, vrijdag 8.00- 20.30,

1e zondag van de maand: vanaf 17.30 tot na de Mis eveneens in de hal.

JEZUS EN DE JOODSE WORTELS VAN DE EUCHARISTIE

In Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie laat Brant Pitre de 

joodse Schriften en traditie samen het kader vormen voor wat Jezus 

deed bij het Laatste Avondmaal. Daarmee geeft hij een nieuwe kijk op 

het hart van de christelijke geloofspraktijk - de Eucharistie. Door ons 

naar de joodse wortels van ons geloof terug te voeren, reikt Pitre ons 

een vergrootglas aan waarmee wij het toonbrood, manna, laatste 

Avondmaal en de diepste betekenis van de Eucharistie met een nieuwe 

blik bekijken. Zijn beheersing van de Schriften en de joodse tradities 

maakt het tot de gids bij uitstek voor iedereen die graag meer inzicht wil 

krijgen in het hoogtepunt van Jezus’ optreden, het Laatste Avondmaal 

en de eerste Eucharistie (Dr.Tim Gray, President van het Augustine 

Instutute in Denver).

Auteur:  B.Pitre

Prijs:      € 13,75

Naast onze boekencollectie bieden wij u ook de keus uit een groot assortiment rozenkransen. De prijzen 

variëren van € 1,50 tot € 9,50.
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CARLO ACUTIS

Leven zonder grenzen

Op 12 oktober 2006 heeft Carlo Acutis deze wereld verlaten. Hij was nog maar 

een tiener. Zijn ouders zeggen dat zij naast de hartverscheurende pijn ook diepe 

vrede gewaarworden: ze weten dat zij in Christus met hun zoon verbonden 

blijven. Sinds Carlo’s overlijden ontvangen ze voortdurend getuigenissen, 

berichten, herinneringen en mails uit alle delen van de wereld die allemaal op 

hetzelfde neerkomen: voor wie Carlo ontmoet heeft, leeft hij ook over de grens 

van de dood heen.

Dit boek is een impressie van het leven van een normale jongen van slechts 

vijftien jaar, waarin veel jongeren zich herkennen. Een punt is duidelijk: juist 

omdat Carlo als een overtuigd christen geleefd heeft, liet hij in vele harten 

sporen na.

Auteur: Fr. Occhetta

Prijs:     € 8,95 

SPREKEN MET GOD  deel V: week 8-14 door het jaar

Spreken met God is een gids voor het gebed, een reisgids door de Heilige Schrift, een

reisgids langs twintig eeuwen onderricht van de Kerk en christelijke schrijvers. Elke

dag een overweging op basis van de liturgie van de dag. Opvallend is de rijkdom aan

praktische suggesties voor de heiliging van het gewone leven, waardoor het leven

zelf een gebed wordt. Een must voor uw dagelijkse geestelijke lezing!

Auteur: F. Fernández Carvajal, pr.

Prijs:     € 14,75 (hele serie - 10 delen € 120,-)

Voor verdere informatie zie:  www.deboog.nl

ENKELE TITELS UIT ONZE SPAANSTALIGE COLLECTIE    

BIJBELS MISSAALTJE

Dit missaaltje voor eerste-communicanten en andere kinderen is vooral bedoeld 

voor het meevieren van de eucharistie op de zondag, de dag van de Heer.

Afzonderlijke onderdelen van de eucharistie worden door illustraties en korte

belichtingen geplaatst tegen een bijbelse achtergrond, Dit misboekje is een hulp

voor liturgie en catechese, om de band tussen de bijbelse boodschap en de

viering van de eucharistie beter te begrijpen.

Auteur: Nationale Raad voor Liturgie

Prijs:     € 6,50
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