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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks om de lezer te informeren over geloof en leven. Het maandelijks
geselecteerde aanbod van boeken, voor jong en oud, is een uitnodiging voor hen die op zoek zijn naar de zin van het
leven, naar licht en liefde. Naar datgene wat mensen ten diepste raakt en naar datgene waarvan wij christenen
geloven dat het in Jezus Christus vervuld wordt. De aanbevolen uitgaven treft u aan in het Ontmoetingscentrum De
Oude Gracht (naast de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk), Keizersgracht 218 B, Amsterdam. E-mail: leesgoed9@gmail.com
Verkooptijden: ‘s zondags na de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.
Dinsdag 11.30 -13.30uur; woensdag 11.00-13.00uur; donderdag 11.30 tot 20.30uur; vrijdag 8.00-20.30uur;
18 zondag van de maand: vanaf 17.30uur tot na de Mis eveneens in de hal.

/N

LESSEN VAN DE HEILIGE THERESE

Dit boek wil de spiritualiteit van de karmelietes Thérése van Lisieux

vruchtbaar maken voor mensen in onze tijd. De 99 korte lessen bevatten elk
een inleidende tekst, een overdenking en een gebed. De teksten zijn
gebasseerd op Théreses eigen woorden en gaan in op haar leven en haar =
liefde voor Jezus: de overwegingen vormen een kennismaking met haar |
deugden — de ‘geur’ van Gods kleine bloem — en laten zien hoe de lezer

Thérése daarin kan navolgen.
Auteur: J.P. Thomas
Prijs: € 17,50

/N

DE KERSTSTAL VAN GOD
De kerststal van God is een boek voor kerstmis en voor iedere andere
dag van het jaar. De lezer merkt onmiddellijk dat deze kerststal het
prachtige kunstwerk is waarmee God de wereld al vo6r de schepping
wilde bekronen. God bedient zich van alles wat Hij gemaakt heeft: een
ster die een majestueuze rol speelt tot een ezeltje dat een bijzondere
taak krijgt. Ze zijn even onmisbaar als het herdertje, het wasmeisje en
de herbergier...Het is een universeel schouwspel waarbij ook de lezer
wordt betrokken. Aan het einde van het verhaal kunnen wij, als we dat
willen, aan dit eenvoudige en blijde feest deelnemen door een hoekje
in ons hart vrij te maken voor de kerststal van God.

Auteur: E Monasterio, pr
Prijs 11,30

Naast onze boekencollectie bieden we u ook de keus uit een groot assortiment

rozenkransen. De prijzen variéren tussen € 1,-en € 7,50.



DE GROOTSTE TROOST KOMT VAN HET GEBED

Bidden met en tot Pater Pio

In dit boekje vindt de lezer allereerst een kort overzicht van het leven van Pater Pio.
Verder twee typen gebeden: gebeden die zijn voorzien van passende overwegingen
van Pater Pio (De Rozenkrans en de Kruisweg) en gebeden op voorspraak van Pater
Pio (naast losse gebeden de Litanie van Pater Pio en twee novenen). Het boekje dat is
geillustreerd met elf foto’s, sluit af met drie korte teksten van Pater Pio over de
Eucharistie.

Auteur: E. Borger (red)

Prijs: € 12,50

SPREKEN MET GOD - deel I: ADVENT EN KERSTTIJD

De serie Spreken met God biedt de lezer van vandaag meditaties voor elke dag op
basis van de liturgie. Kernwoorden zijn: liefde van God en liefde tot God, blijdschap
en gerechtigheid, offer en barmhartigheid, gezin en werk, apostolaat en vriendschap:
Hem beter kennen en vertrouwelijk met Hem omgaan.

Auteur: F. Fernandez Carvajal, pr

Prijs: € 14,75 (hele serie van 10 delen: € 120,-)

DE VIJF TALEN VAN DE LIEFDE

Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Een man heeft
(bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een
lekkere maaltijd hem goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd samen
met haar man, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal opfleuren. Als de éne
huwelijkspartner zich uitdrukt in een “taal” die de ander niet verstaat, komt de
liefde niet over.

Auteur: G.Chapman

Prijs:  €12,50

EINDELIJK THUIS

Gedachten bij Rembrandts “De Terugkeer van de verloren Zoon”

Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail
van Rembrandts “Terugkeer van de verloren Zoon” stond afgebeeld, vormt voor
Henri Nouwen het begin van een lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot een
nieuw begrip van zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht. In het hart van dit
avontuur staan een schilderij uit de zeventiende eeuw en zijn schilder, de parabel
van de Verloren Zoon uit de eerste eeuw en haar schrijver en tenslotte een mens
uit de twintigste eeuw op zoek naar de zin van het leven.

Auteur: H.J.M. Nouwen
Prijs: € 19,50
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